ORDE VAN DIENST
VOOR DE SLANGENBURGSE KERK
28 juli 2024
Thema: Op weg met Ludger

Voorbereid door Walter Rovers en Eddy Ivens
Organist: Sieds Bosgraaf

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
VOORBEREIDING

De kaarsen worden aangestoken

Drempelgebed

We bereiden ons voor op deze viering, met als thema: Op weg
met Ludger. We staan stil bij deze missionaris, met Willibrord
en Bonifatius een drie-eenheid. Zij brachten rond 700 en 800
hier het christelijk geloof, Willibrord en Bonifatius kwamen van
overzee. Ludger was een Fries, geboren in Zuilen bij Utrecht.
We mogen dankbaar zijn dat zij zich zo hebben ingezet, zich
opofferden. En dat wij mede door hun inzet nu het christelijk
geloof hebben, het voorbeeld van Christus mogen volgen.
Laten we even stil worden om die gedachten bij ons te laten
binnen komen!

Stilte



Aanvangslied: LB 542: 1 en 4 (de gemeente gaat staan)

1 God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:

‘Verlaat wat gij bezit en ga
naar 't land dat Ik u wijs.’

4 Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heilige Geest,
God, die al voor de eerste mens
belofte zijt geweest.

Bemoediging en groet
V  Onze hulp is de naam van de Heer,
A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V  Zijn genade en vrede zij met u allen.
A Amen.

(de gemeente gaat zitten)

Inleiding
Kyriegebed

Dat wij ook op weg gaan, steeds weer, om elkaar te ont-
moeten, elkaar te helpen waar nodig, om zo het voorbeeld van
Christus te volgen: liefde handen en voeten geven, naasten-
liefde, zoals we dat noemen.

Zo zingen wij (LB 301g): Kyrie eleison, eleison

We bidden voor mensen die in on-vrede leven, niet tevreden
zijn. Dat zij beseffen wat allemaal wel goed is, om wel dankbaar
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voor te kunnen zijn. Tegelijk denken we aan die mensen die
daadwerkelijk tekort komen en hulp nodig hebben, dat zij
wegen vinden om tot een verbetering te komen en dat wij ook
helpen waar mogelijk en nodig is.

Zo zingen wij (LB 301g): Kyrie eleison, eleison

We denken aan mensen in nood op de wereld, waar honger is,
zoals in landen in Midden-Afrika, in de Gaza-strook en op veel
meer plaatsen op de wereld. En waar oorlog is, waar groepen
mensen tegenover elkaar staan. Laat er bruggenbouwers
komen, mensen die verbinden en zo vrede brengen.

Zo zingen wij (LB 301g): Kyrie eleison, eleison

Glorialied: LB 217

1 De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.

3 Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.



4  Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

SCHRIFT

We gaan uit de Schrift lezen, de Heilige Schrift, een verhaal uit
het boek Genesis. Over Abraham, die wegtrok, op weg ging
naar het beloofde land. Laten wij luisteren hoe hij dat aan-
durfde en laat ons dat inspireren. Daarom bidden wij nu
zingend: LB 333

Kom, Geest van God, maak onze harten open,

dat Christus bij ons woning vindt.

Lezing OT: Genesis 12: 1-9

De Heer zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie,
verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal
wijzen. lk zal je tot een groot volk maken, lk zal je zegenen, je naam
veel aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen
wie jou zegenen, wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken. In jou zullen
alle volken op aarde gezegend worden.’

Abram trok weg uit Charan, zoals de Heer hem had opgedragen,
en Lot, de zoon van zijn broer, ging met hem mee. Abram was toen
vijffenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en alle bezittin-
gen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in
Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaan. Toen
ze daar waren aangekomen, trok Abram het land door tot aan de
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eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door
de Kanaanieten. Maar de Heer verscheen aan Abram en zei: ‘lk zal
dit land aan jouw nakomelingen geven.” Toen bouwde Abram op
die plaats een altaar voor de Heer, die aan hem verschenen was.
Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Betel ligt,
en ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn
tent op. Hij bouwde er een altaar voor de Heer en riep er zijn naam
aan. Steeds verder reisde Abram, in de richting van de Negev.

Lied: LB 23b

1 3

De Heer is mijn Herder! De Heer is mijn Herder!
"’k Heb al wat mij lust; Al dreigt ook het graf,
Hij zal mij geleiden geen kwaad zal ik vrezen,
naar grazige weiden. Gij zult bij mij wezen;
Hij voert mij al zachtkens o Heer, mij vertroosten
aan wateren der rust. uw stok en uw staf!

2 4

De Heer is mijn Herder! De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel, In "t hart der woestijn
Hij brengt mij op wegen verkwikken en laven
van goedheid en zegen, zijn hemelse gaven;

Hij schraagt me als ik wankel,  Hij wil mij versterken
Hij draagt me als ik viel. met brood en met wijn.

5 De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
"k zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.



Evangelielezing: Matteis 9: 27-31

Toen Jezus van daar verderging, volgden hem twee blinden die
luidkeels riepen: ‘Heb medelijden met ons, Zoon van David!” En
nadat Hij een huis was binnengegaan, kwamen de blinden naar
Hem toe. Jezus vroeg hun: ‘Gelooft u dat Ik dit kan doen?’ Ze
antwoordden: ‘Ja Heer!” Daarop raakte Hij hun ogen aan en zei:
‘Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren.” En hun ogen gingen
open. Jezus waarschuwde hen uitdrukkelijk: ‘Zorg ervoor dat
niemand het te weten komt!” Maar na hun vertrek verspreidden
ze het nieuws over Hem in de hele omgeving.

Lied: LB 534

1 Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden,
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2 Hijdie de lammen lopen liet,
hun dode krachten deed ontvlammen,
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad. De Zoon van God.

3 Hij die de armen voedsel gaf,
met overdaad hen kwam verwarmen,
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4 Hij die de doven horen deed,
hun eigen oren deed geloven,
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.
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Preek
Orgelspel

Lied: LB657:1en4

1

Zolang wij ademhalen,
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven

tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

4

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.

Het stijgt de angst te boven

om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten,

het ademt van uw Geest.

In ons gezang mag lichten

het komend bruiloftsfeest.

TOEWIIDING

Pastorale mededelingen

Gebeden

Laten we danken en bidden:

Laten we ons geinspireerd weten door missionaris Ludger,
dat wij ook op weg gaan, ons inzetten voor anderen,

dat ons geloof daarbij inspirerend mag werken

dat we de daad bij het woord voegen.

We denken aan andere mensen die ons kunnen inspireren,
die ons tot voorbeeld mogen en kunnen zijn,

die ons de weg wijzen, als dat nodig is,

maar die bovenal ons richting geven om het goede te doen,

in navolging van Christus.

Laten we daarvoor openstaan.



We denken aan alle zorgen die we met ons meedragen.
leder kent zo zijn of haar eigen zorgen, groot en klein.
Dat we die zorgen kunnen dragen, verdragen,

zodat ze verlicht worden, lichter worden.

Maar laat ons ook de zorgen van anderen verminderen,
als vriend of vriendin, als buurman of hoe dan ook.
Laten we oog en oor hebben voor mensen in nood.
Geloven is een werkwoord,

laat ons dat geloof ook handen en voeten geven.

En laten we dankbaar zijn voor al het goede dat we krijgen.
We staan er vaak niet bij stil,

maar er is veel om dankbaar voor te zijn,

het is misschien van-zelf-sprekend, maar toch ......

Laten we stil worden om onze gedachten de ruimte te geven.
Onze Vader, die in de hemel zijt...

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk; 3. (bij de uitgang) kerkkas
Slotlied: LB 425 (de gemeente gaat staan)

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.



Zegenbede (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)

Goede God, zegen onze handen,

opdat wij kunnen delen wat het leven biedt.

Zegen onze ogen,

opdat we kunnen zien wat in de ander leeft.

Zegen onze mond,

opdat wij positieve woorden zullen spreken.

Zegen onze oren,

opdat wij stilzwijgend de ander zullen verstaan.

Zegen onze gezinnen en laat ons gelukkig zijn met elkaar.

Orgelspel

Koffie en thee in de kring



