
    Zondag,  23 juni 2024 
         ZANGDIENST 
VIERPLEK WEHL       Thema: storm op het meer 
 

   

Orgelspel 
 
Aanvangslied:  ‘Bijeen geroepen uit onze huizen’: 1 en 2   (GOTZ 18) 

1. Bijeen geroepen uit onze huizen, 
elk met zijn eigen levenslied, 
zijn wij gekomen om weer te dromen 
van wat God in ons mensen ziet. 
Wij willen zingen van alle dingen, 
Roepen uit donker, roepen om leven, 
Roepen om licht om Gods woorden te zien. 
God zal ons horen, Hij schenkt het leven. 
Hij zal ons vragen antwoord te geven, 
Samen te leven in zijn gloria. 
 
2. Bijeengekomen, woord in ons midden, 
Samen zijn wij hier in Gods huis. 
Kleinen en groten, niemand verstoten: 
Voor wie God zoekt is hier een thuis. 
Bidden en danken, stilte en klanken, 
Met elkaar delen, één zijn met velen 
En zingen keer op keer: Jezus is Heer! 
Jong en oud samen zingen nu “amen” 
God in ons midden, verhoor ons bidden. 
Heel uw gemeente zingt: Halleluja! 

(uit: GOTZ: 18) 
 
Welkom, mededelingen en aansteken van de kaarsen  
 

DE VOORBEREIDING 
Stilte 
 
Drempelgebed 

v.: Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
a.: SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN 
v.: Eeuwige, onze God, 

zie ons hier, 
samengekomen in uw huis 
om uw aanwezigheid te mogen ervaren 
in de liederen die wij zingen 
in de woorden die klinken 
in de gebeden die opstijgen 
in de stilte in deze ruimte en in ons hart. 

 



a.: WEES AANWEZIG, 
VERBIND U OPNIEUW MET ONS 
ALS BONDGENOTEN OP DE WEG VAN UW VREDE. 
SPREEK ONS AAN 
IN DE BEZIELENDE KRACHT VAN UW GEEST. 
EN BRENG ONS IN BEWEGING 

 
Zingen: ‘Lied om licht’: 1 en 2   (Melodie: ”Licht dat ons aanstoot…”) 

1. Om licht te zien zijn wij gekomen,  
een krans van mensen wereldwijd 
die waakzaam van de vrede dromen 
en werken aan gerechtigheid.  
Ontsteek het vuur opdat wij horen 
het lied dat zingt in alleman 
tot nieuwe mensen zijn geboren: 
vrienden met vrede hand in hand. 
 
2. Om licht te zijn voor alle landen, 
een gloed die warmte geeft en hoop, 
een bron van brood in alle handen: 
de hemel houden wij ten doop. 
Kom aan het licht, kom weer tot wereld,  
neem wanhoop weg en duisternis, 
laat zonder last van leugens  
leven het mensenkind dat toekomst is. 

        
Gebed om ontferming – afgewisseld met: 

 
 
Glorialied:  “Alle eer en alle glorie”, 305:  1 en 3 

1. Alle eer en alle glorie  
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 
3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, Liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 



DE SCHRIFT GEOPEND 
 

Zingen:  “ Gods goedheid houdt ons staande”, Psalm 107: 1: 
 Gods goedheid houdt ons staande 

zolang de wereld staat! 
Houd dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis wordt heen geleid 
zal van zijn liefde spreken. 

  
Lezing:  Marcus 4:  35-41 
  
Zingen :  ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ : 98: 1 en 4 

1. Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
4.     Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken wees verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 
Gedicht:  ‘Storm’  -  Sytse de Vries 
 Ons schip staat op zinken, wij drijven 

Zo reddeloos af naar de dood, 
Wie kan er nu slapen? De golven 
Slaan over de rand van de boot. 
De angst grijpt ons aan, wij verstijven. 
De overmacht is veel te groot. 
 
Wat heeft ons vertrouwen gebroken? 
Wat maakt ons zo bang en beklemd? 
Een woord heeft het water weersproken, 
De wind en de storm overstemd. 
Het woord dat de dag heeft geschapen, 
Weerklinkt nu als nieuw in hem. 
 
 



Ons schip zal niet worden bedolven: 
Het koerst op de thuishaven aan. 
Zijn woord was bij machte de golven 
Met al hun geweld te weerstaan. 
Wanneer het als wachtwoord blijft klinken’ 
dan zullen wij niet meer vergaan. 

 
Moment van bezinning:  ‘Bridge over troubled water’ 
 
Zingen –  ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’, 91a:  1 en 2 

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
zoek je bij Hem een onderkomen - 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 
 
2. Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 

 
Gebed - stil gebed - aansluitend gezongen ONZE VADER  
 Samen zingen Onze Vader 

Onze Vader in de hemel,  maak alles nieuw, 
Geef uw naam aan onze wereld, maak alles nieuw, 
Breng uw Koninkrijk tot leven,  maak alles nieuw, 
Wees de hemel, wees de aarde, maak alles nieuw. 
 
Geef het brood in onze dagen,  maak alles nieuw, 
En vergeef ons onze schulden,  maak alles nieuw, 
Laat ook ons elkaar vergeven,  maak alles nieuw, 
God, verlos ons van de boze,  maak alles nieuw. 
 
Want van u is het Koninkrijk,  maak alles nieuw, 
En de kracht en de heerlijkheid,  maak alles nieuw, 
Tot in eeuwen der eeuwen,  maak alles nieuw, 
Als Gij alles in allen zijt,   maak alles nieuw. 
 

 
 
 
 
 
 



WE GAAN UIT ELKAAR 
- gemeente gaat staan – 

 
Zegenbede  en Slotlied:   “Ga maar gerust”  (Sytse de Vries) 

1. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt. 
 
2. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
 
3. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik heb de hoogste toon, die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben ik de hand, die al je tranen wist. 
 

Gezongen Amen 
 
De collecte vindt plaats bij de uitgang (Diaconie – kerkbeheer – kerkkas Wehl) 
 

U bent welkom om na de dienst koffie te blijven drinken in de kerk  


