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Taizéviering 15 en 16 juni 2024 in de Slangenburgse kerk 

Thema: HET LIJKT ZO KLEIN, MAAR...

Muziek: Klezmer-muziek: Osé Shalom (Hij die vrede brengt)

Welkom en uitleg

Lied: Jezus, U bent het licht in ons leven (Jésus le Christ)
Tijdens het zingen van dit lied worden de waxinelichtjes aangestoken

Met solo (Francis) 
1 Heer, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan.

Al van verre verstaat U mijn gedachten. 
2 Al nam ik vleugels van de dageraad in de morgen en laat ik mij neer aan het

einde van de zee, dan zou ook daar uw hand mij geleiden. 
3 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart; zie mij aan en peil mijn gedachten.  

Leid mij op de weg van waarheid, uw weg van eeuwigheid. 

Gebed
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Lied: Laudate omnes gentes
Verblijdt u, alle volken, verblijdt u in de Heer.
Verblijdt u, alle volken, en looft God altijd weer.

Lied: Kom tot ons, o heil’ge Geest

Met solo (Francis)
1 Jezus zegt: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: met de liefde die ik jullie toege-

dragen heb, moeten ook jullie elkaar beminnen.’
2 Jezus zegt: ‘Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie leerlingen van Mij zijn,

als jullie onderling de liefde bewaren.’
3 Jezus zegt: ‘De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat 

hierin, dat hij zijn leven voor hen geeft.’

Inleiding
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Lezing: Psalm 27  met Alleluia

Lezing: Marcus 4: 26-34

Lied: I am sure I shall see the goodness of the Lord
Ik ben er zeker van de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden.
Ja, ik zal de goedheid van de Heer zien, wees vastberaden en vertrouw op de Heer.
(Psalm 27: 13-14)

Stilte (5 min.)

Lied: Blijf met uw genade bij ons



Gebeden
Na ‘zo bidden wij’, zingen: Kyrie

Lied: Juich en verheug je over de Heer

Zegenbede 

Lied: Behoed mij, o God

Muziek: Klezmer-muziek: Nigun (Lied zonder woorden)
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