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ORDE VAN DIENST 

zondag 2 juni 2024 

in de Slangenburgse kerk 

Andersdándienst: ‘Het vierde gebod’ 

 

 

voorbereid door Marianne Rougoor en Annie Overveld 

organist: Sietse Strating 

 

Orgelspel 

Welkom (door ouderling) 

De kaarsen worden aangestoken 

Stilte 
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Aanvangslied: LB 216: 1, 2 en 3 

1 Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde, waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

Drempelgebed (LB 292) 

V Onze hulp is in de naam van de Heer, 

Allen die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V Dat uw goedheid mij mag vinden; 

dat uw heil mijn toekomst wordt 

en uw woord mijn weerwoord is 

waar het leven wordt weersproken. 

Allen Laat uw woorden in ons branden 

als een vuur voor hart en handen. 

V Blijf gedenken wie wij zijn. 

Gij, mijn hoop waar nog de nacht duurt; 

Gij mijn troost waar ik verdwaald ben. 

Met uw woord schenkt Gij het leven 

Allen Laat uw woorden in ons branden 

als een vuur voor hart en handen. Amen. 
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Inleiding op de dienst  

Zingen: LB 280: 1, 2, 3, 4, 5 en 7 

1 De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

2 Dit huis van hout en steen, dat lang 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 

van wie zijn voorgegaan. 

3 Dit huis, dat alle sporen draagt 

van wie maar mensen zijn, 

de pijler die het alles schraagt, 

wilt Gij die voor ons zijn? 

4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

de hemel opengaat? 

waar Gij ons met uw eng’len troost, 

waar Gij u vinden laat? 

5 Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam die met ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 

7 Dit huis slijt met ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht 

die wie hier schuilen verder leidt 

tot alles is volbracht. 
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Kyriegebed 

Wij willen bidden 

Om uw wereld waarin zoveel gebeurt 

Waarin chaos de boventoon lijkt te voeren 

En wij zo vaak het spoor bijster zijn 

Heer, ontferm U. 

  

Wij willen bidden 

Om uw mensen die zoveel moeten lijden 

Om uw schepping die het zwaar heeft 

Om alles dat we zien en niet begrijpen 

Christus, ontferm U. 

  

Wij willen bidden 

Om onszelf, uw gemeente 

Die haar best wil doen om de lofzang gaande te houden 

En het evangelie te delen 

Maar ook niet altijd weet hoe 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Glorialied: LB 305: 1, 2 en 3 

1 Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 
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2 Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade, die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, vergezicht, 

steek ons met uw stralen aan! 

3 Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam die ons vertrouwen voedt! 

Levenszin, liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 

 

De tien woorden  

1 Ik ben de Heer, jullie bevrijder 

vertrouw op mij en zorg ervoor 

dat je vrij blijft van andere goden. 

2 Probeer mij niet vast te leggen, 

niet in gedachten, noch in woorden of beelden. 

Niemand kan mij bezitten. 

3 Noem mijn Naam niet bij zaken waar ik niets mee 

te maken heb. Wees vooral voorzichtig met mijn Naam. 

4 Vier 1 dag in de week als een echte vrije dag. 

Laat die rust een voorproefje zijn van wat komt. 

5 Houd je vader en moeder of wie je opvoedt, in ere  

want als het goed is, leiden zij je binnen  

in het verhaal van mij. 
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6 Maak elkaars leven niet onmogelijk door elkaar 

met woorden of in daden naar het leven te staan. 

Schrijf niemand af, maar kom op voor de ander. 

7 Wees zuinig op elkaar. 

Neem elkaar in bescherming. 

8 Denk niet dat alles van jou is. Leer delen en geef 

aan degene die niet heeft. 

9 Roddel niet en spreek niet vanuit vooroordelen, 

maar ga van vertrouwen uit. 

10 Wees in alle dingen jezelf. Speel geen rol door je groter voor te 

doen dan je werkelijk bent. 

De 10 woorden: de rapversie (2x) 

Kinderen gaan met Ineke mee naar de consistorieruimte om 

wat moois te maken 

Lezing: Exodus 23: 10-13  

Zingen: LB 311 

1 (vrouwen) Wij kiezen voor de vrijheid 

die God ons heeft beloofd: 

Hij heeft de boze goden 

van al hun macht beroofd. 

2 (mannen) Weg met de stomme beelden, 

die maken God te klein: 

Hij zal ons zelf vertellen 

wie Hij voor ons wil zijn. 
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3 (vrouwen) En Hij heeft ook gegeven 

dat je Hem noemen mag: 

maak dan jezelf niet groter 

met Gods naam als je vlag. 

4 (mannen) En neem voluit de vrijheid, 

een dag van feest’lijkheid, 

om opgewekt te vieren 

dat God ons heeft bevrijd. 

5 (vrouwen) Hoor ook naar de verhalen 

van wie zijn voorgegaan: 

want God, de God van gist’ren 

is met ons doorgegaan. 

6 (mannen) Geef ruimte aan je naaste, 

geschapen naar Gods beeld: 

Want alle mensen heeft Hij 

zijn leven meegedeeld. 

7 (vrouwen) Blijf met elkaar verbonden 

als mens, als man of vrouw: 

zo is tot in de diepte 

ook God zijn liefde trouw. 

8 (mannen) Wil zo ruimhartig delen 

dat niemand stelen moet: 

God liet ons samen wonen 

in ’t land van overvloed. 
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9 (vrouwen) En breek niet met je woorden 

een anders leven stuk: 

want God sprak tot ons allen 

het woord van ons geluk. 

10 (allen) Geef dan elkaar het goede, 

zo is het ons gegund: 

je leven is pas leven 

als je ook geven kunt 

Lezing: Marcus 2: 23-28  

Zingen: LB 978  

1 Aan U behoort, o Heer der Heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, d’ onzeek’re zee, 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

2 Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 

3 Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
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4 Laat dan mijn hart u toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

 
Overdenking: Het vierde gebod  
 
Orgelspel 

 

Pastorale mededelingen 

 

Zingen: LB 714 : 1, 2, 3, 4, 5 en 8

1 Dat ik recht kan staan, 

dat ik vrij kan gaan, 

God zij dank, 

2 dat ik spreek in taal, 

dat ik U verhaal, 

God zij dank, 

3 dat ik licht ontvang, 

naar de zon verlang, 

God zij dank, 

4 dat het water vloeit, 

het raakt nooit vermoeid, 

God zij dank, 

5 dat mijn adem is 

in de duisternis, 

God zij dank, 

8 dat de morgen daagt, 

die de liefde waagt, 

God zij dank. 

Gebed  

 

Collecte: 1. diaconie; 2. kerk; 3. (bij de uitgang) Deelkasten 
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Slotlied: LB 608: 1 en 3 (de gemeente gaat staan) 

1 De steppe zal bloeien 

de steppe zal lachen en juichen. 

De rotsen die staan 

vanaf de dagen der schepping 

staan vol water, maar dicht 

de rotsen gaan open. 

Het water zal stromen 

het water zal tintelen, stralen,  

dorstigen komen en drinken. 

De steppe zal drinken, 

de steppe zal bloeien, 

de steppe zal lachen en juichen. 

3 De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan  
en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 
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Zingen: LB 416  

Dit lied zingen we als zegen, we zegenen elkaar. 

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden, 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 

Koffie of thee in de kring 


