ORDE VAN DIENST
VOOR DE SLANGENBURGSE KERK
12 mei 2024
Thema: Moederdag

Andersdan-team: Barthie Jolink, Greetje van Vroonhoven
Organist: Maarten Barneveld

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
VOORBEREIDING

De kaarsen worden aangestoken

Stilte

Aanvangslied: LB 793 (de gemeente gaat staan)

Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door Uw hand elkaar gegeven,
door Uw vinger aangeraakt.
Laat ons op Uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet,
dat wij samen lachend lopen,
in Uw grote bruiloftsstoet.



Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,

trouw en teder tot het eind.
Al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten,
Gij laat ons geen dag alleen.

Bron van liefde, licht en leven,
laat Uw vreugde in ons zijn,

is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen,

26 dat zelfs de dood niet scheidt,

niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.

Bemoediging en groet

V  Onze Hulp is de naam van de Heer,

A  die hemel en aarde gemaakt heeft.

V  Hijis voor ons een barmhartige Vader,
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.

A Amen.

(de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed, na ‘bidden wij’: LB 301g: Kyrie eleison, ele-ison



Glorialied: LB903: 1, 2,6
Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.

Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,

maar Gods liefde eeuwigheid.

Als een vogel, die zijn tere
jongen met de vleugels dekt,
zo houdt over mij de Here
zijn beschuttende arm gestrekt.
Alles wendt Hij mij ten goede,
Hij is bij mij nacht en dag,
ja, van voor ik 't licht nog zag,
ben ik veilig in zijn hoede.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

Omdat Gij mijn hart doet branden,

omdat Gij mij zo bemint,

hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen, hier en nu;
God die liefde zijt, aan U

vast te houden, heel mijn leven,

tot ik U na deze tijd

liefheb in de eeuwigheid.
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SCHRIFT
Gebed, afgesloten met LB 333

Kom, Geest van God, maak onze harten open
dat Christus bij ons woning vindt.

Lezing: Exodus 2: 1-10
Lied: LB974:1, 2,5
1 2

Maak ons uw liefde, God, Wij zijn aaneengevoegd,
tot opmaat van het leven!  bedacht met uw genade.

Wij zijn geroepen om Op liefde hebt Gij ons

haar zingend door te geven. gebouwd, bedeeld met gaven.
De wereld zegt ons niet En wat wij zijn draagt bij

de goede woorden aan. tot welzijn van elkaar.
Vernieuw ons hart endoe  In onze eenheid wordt

ons uw beleid verstaan. uw liefde openbaar.

5 God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.

Verhaal: ‘Als drie bloemen tot leven komen’



Lied: LB 791
Liefde, eenmaal uitgesproken,
als Uw Woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen,
als geheim en zegening.

Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

Liefde luidt de Naam der namen,
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,

ziel en zinnen metterdaad.

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liefde laat zich voluit schenken,
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken,
waarop wij Uw gasten zijn.

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft,
over ons: wil ons genezen,
bron van Liefde, Liefde zelf.



Overdenking
Orgelspel

Lied: LB 992
Wat vraagt de Heer nog meer van ons

dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

TOEWIDING

Pastorale mededelingen

Gebeden: Dankgebed, voorbeden
Gebed voor mijn Kinderen (muzikaal)
Stil gebed
Onze Vader



Stiltemoment
De gemeente wordt uitgenodigd om een kaarsje aan te steken

Collecten
1. diaconie; 2. kerk; 3. (bij de uitgang) binnenlands diaconaat

Slotlied: LB 704 (de gemeente gaat staan)

Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Die eeuwig rijke God
mog’ ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Lof, eer en prijs zij God

die troont in "t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest

moet heel de schepping loven.

Van Hem, de ene Heer,

gaf het verleden blijk,

het heden zingt zijn eer,

de toekomst is zijn rijk.
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Afsluiting / Gezongen zegenbede

Lied: LB 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Orgelspel

Koffie en thee in de kring



