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PIANOMUZIEK 

 

OPENINGSLIED: Wij zoeken U als wij samenkomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wij horen U in oude woorden,    3. Wij vragen U om behoud en zegen, 

 hopen dat wij uw stem verstaan.       Hopen dat Gij ons bidden hoort. 

 Hopen dat zij voor ons gaan verwoorden      Hopen dat Gij ons adem zult geven; 

 waarheid en leven, de bron van bestaan.      Geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 

 

WELKOM  

 

AANSTEKEN VAN DE KAARS     

 

Oecumenische vesperviering 

11 mei 2024 

 

Voorbereid door de werkgroep Oecumene 

Begeleiding: Maria Woerde, Raymond 

Heerenveen 

 

Thema: In vuur en vlam 
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OPENINGSGEBED    

 

LIED: Geest, die vuur en liefde zijt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Geest van wijsheid, Geest van raad,  3. Geest, die waakzaam zijt en sterk, 

aller dingen zuiv’re maat       hoed het schip van Christus’ kerk. 

Trooster, die met wond’re krachten      Stuur het tot aan ’t zalig ende, 

bijstaat wie in leed versmachten:      tot der tijden loop zich wende 

wees ons op de levenszee:       van deez’ onbestendigheid, 

vast baak en veil’ge ree.       in Uw stralend eeuwigheid. 

 

EERSTE LEZING Een scheppingsverhaal van de Noord-Amerikaanse Indianen    
(Bron: "Scheppingsverhalen uit alle windstreken" naverteld door Margaret Mayo.  
 

LUISTERLIED: Kom schepper geest (naar een oud lied van de Lakota indianen)   

1. Kom schepper geest jij 

die de dag verlicht 

ons hart verwarmt. 

Wij loven je om het vuur in onze ziel, 

de passie en de pijn. 

Wij loven je om verlangen dat weerklinkt 

 

Refrein: 

Met wind in de haren 

en zon in de rug 

ligt het land voor ons open. 

Met Jou aan mijn zij, 

met Jou op mijn pad 

geen kwaad zal ik duchten 

want Jij bent nabij. 
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2. Kom schepper geest jij die nacht doorbreekt 

het schimmenuur bedwingt. 

Wij loven je om de prilheid van de morgen, 

de eerste stappen van een kind.  

Wij loven je om troost die je schenkt.     Refrein 

 

3. Kom schepper geest jij die mensen aanraakt en winterkou verdrijft; 

Wij loven je om rivieren die stromen, een zalm die opspringt; 

Wij loven je om adem die je brengt.        Refrein 

 

4. Kom schepper geest jij die ons roept te gaan, en in beweging zet; 

Wij loven je om de dieren op het veld, een nachtegaal die zingt; 

Wij loven je om vrijheid die verbindt.       Refrein 

 

TWEEDE LEZING: uit het evangelie naar Johannes: 14:15-31  

 

LIED door Raymond 

 

OVERWEGING   

 

PIANOMUZIEK 

 
GELOOFSLIED: melodie Blowing in the wind 
 
God ik geloof in Uw scheppende kracht, 
Uw liefde voor iedere mens. 
Ik geloof U als Vader die steeds op ons wacht 
en in het geluk als Uw wens. 
Ik geloof in Uw Geest, die ons nimmer ontbrak. 
Hij houdt ons in liefde bijeen. 
 
Refrein: Maar sterk ons geloof, zo wankel en zo zwak 
door twijfels en moeilijkheden heen. 
 
Christus de Zoon van de levende God, 
op aarde verschenen als mens. 
Ik geloof U als eerlijk begaan met ons lot 
en in ons geluk als Uw wens. 
Ik geloof dat het lijden en sterven U brak, 
en dat U weer levend verscheen. 
Refrein:… 
 
Samen verenigd door Christus de Heer, 
zo vormen wij allen de kerk. 
Ik geloof in haar opdracht en ook in haar leer, 
haar eenheid en liefde en werk. 
Ik geloof in het vuur dat de Heer eens ontstak, 
door dood en verrijzenis heen. 
Refrein:… 
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VOORBEDEN   
 
ACCLAMATIE: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
GELEGENHEID VOOR PERSOONLIJKE VOORBEDEN  
 
ONZE VADER Indiaanse versie     
 
'Great Spirit, whose tepee is the sky and whose hunting ground is the earth, 
Mighty and fearful are you called. 
Ruler over storms, over men and birds and beasts, 
Have your way over all, 
Over earthways as over skyways. 
Find us this day our meat and corn, 
That we may be strong and brave. 
And put aside from us our wicked ways as we put aside the bad 
works of them who do us wrong. 
And let us not have such troubles as lead us into crooked roads, 
But keep us from all evil, 
For yours is all that is the earth and the sky; 
the streams, the hills and the valleys, the stars, the moon, 
and the sun, and all that live and breathe. 
Wonderful, shining, mighty Spirit. 
 

 
Grote Geest, wiens tipi de hemel is en wiens jachtgebied de aarde is, 
Machtig en vervaarlijk wordt u genoemd. 
Heerser over stormen, over mensen en vogels en dieren. 
Doe uw wil over dit alles, 
Over aardewegen als over hemelwegen. 
Geef ons vandaag ons vlees en graan, 
Dat we sterk en dapper mogen zijn. 
En vergeef onze slechte daden, zoals wij de slechte 
daden van hen die ons kwaad doen, vergeven 
En bewaar ons voor de problemen die ons naar kromme wegen leiden. 
Maar behoed ons voor alle kwaad, 
Want van u is alles wat de aarde en de hemel is; 
de stromen, de heuvels en de valleien, de sterren, de maan, 
en de zon, en alles wat leeft en ademt. 
Wonderbaarlijke, stralende, machtige Geest. 
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VREDESWENS    

 

VREDESLIED  

 
MEDEDELINGEN 
 
 

ZEGENBEDE St. Patrick: ALLEN  

De Heer zij vóór u, 
om u de juiste weg te wijzen. 
De Heer zij áchter u, 
om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar. 
De Heer zij ónder u, 
om u op te vangen als u dreigt te vallen. 
De Heer zij ín u, 
om u te troosten wanneer u verdriet hebt. 
De Heer zij óm u héén, 
als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen. 
De Heer zij bóven u, 
om u te zegenen. 
Zó zegene u de almachtige God,- 
vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. 
Amen 

 

SLOTGEDICHT: Laat het vuur weer branden  

   

Laat het vuur weer branden 

waar leven verdord is, 

de bron opgedroogd, 

de liefde verkild 

en waar de dagen troosteloos 

geworden zijn. 

 

Laat het vuur weer branden 

waar mensen zich hebben opgesloten in zichzelf, 

bezeerd zijn in hun vertrouwen, 

al te vermoeid raakten 

en niets meer verwachten. 

   

 

Laat het vuur weer branden 

waar mensen alleen gelaten zijn, 

hun taal niet verstaan 

en hun liefde niet aanvaard worden, 

waar zij enkel nog twijfelen aan zichzelf. 

  

Laat het vuur weer branden 

waar de liefde is gestorven 

en nooit meer wordt uitgesproken, 

waar mensen verbitterd zijn, 

alleen nog maar gevoed door stille wrok. 

God, laat ons het vuur weer ontsteken.  
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SLOTLIED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. De Geest van God is als een vuur 3. In stilte werkt de Geest van God, 

als vlammen felbewogen,              stuwt voort met zachte krachten,  

verterend wat aan onrecht leeft,  een wijze moeder die ons hoedt, 

een gloed vol mededogen.   een bron van goede machten 

Een vonk van hoop in onze nacht,  Zij geeft ons moed om door te gaan, 

een wenkend licht dat op ons wacht,  doet mensen weer elkaar verstaan, 

een warmt’ in hart en ogen.   Omgeeft ons als een mantel. 

 

 

PIANOMUZIEK:  AVÉ MARIA 

  

 

 

 

 

 
 

 


