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Viering 26 mei 2024  
aanvangstijd: 10:00 uur 

 
Trinitas 

 
 
 

De liturgische kleur deze zondag is wit: 
de kleur van verlichting. 

 

 

In deze dienst: 
voorganger: pastor Thea Berendsen 

pianist: Maria Woerde 
m.m.v. Wingerdcantorij  

  



-2- 

WE BEREIDEN ONS VOOR 
 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
 

    Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 
 
 
Zingen: Vrede voor jou hier heen gekomen 
 Melodie: NLB 276 
 
Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed 
voor jou en iedereen. 
 
Niemand komt hier vrij van het kwade, 
niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
Niemand te veel, niemand te weinig, 
niemand te groot, geen een te klein- 
dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 
tot ooit en overal, wij leven voor elkaar. 
 
Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 
Jij die de hele wereld draagt; 
kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt- 
tijd om te leven, kans om te zijn, 
een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn. 
 
Stilte 
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Groet en bemoediging 
Voorganger:   Genade zij u en vrede van God onze Vader en van 
  Jezus Christus, onze Heer 
  In de gemeenschap van de Heilige Geest. 
Gemeente:   Amen 
 
Voorganger:   Onze hulp is in de naam van de Levende 
Gemeente:   die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente:   en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
Drempelgebed  
 
Zingen: De Heer heeft mij gezien 
 melodie: NLB 221 
 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit, 
heeft in zijn handen onze naam geschreven. 
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
plant als een boom in ons zijn eigen leven, 
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 
en wat wij zijn: Hij heeft het ons gegeven. 
 
Gij geeft het uw beminden in de slaap. 
Gij zaait uw Naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt, 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 

Een ieder gaat zitten 
 

  



-4- 

 
We bidden om Gods betrokkenheid bij de wereld 
 
Cantorij zingt: Kyrie  
Glorialied: NLB 308a: Gloria in excelsis 

 
DE BIJBEL GAAT OPEN 

 
In het midden van de gemeente 
 
Zingen: NLB 679: 1 – 4, allen 1 en 3, cantorij 2 en 4 
 

de kinderen mogen naar de nevendienst 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Spreuken 8: 22 - 31 
 
Zingen: NLB 848; Al wat een mens te kennen zoekt 

Cantorij 1, 3 en 4, Allen 2 en 5 
 
Schriftlezing: Johannes 16: 12 - 13 

 
Zingen: NLB 304: Drie-eenheidslied 
 
Overweging     
 
Zingen: Waar liefde mensen samenvoegt 

 melodie NLB 737 
 
Waar liefde mensen samenvoegt worden stenen een paleis. 
De kille straat een lentetuin, de hel een paradijs. 
 
Refrein:  
Een land van licht en zonneschijn, een haard waar men zich warmt; 
een overvolle beker wijn, een mens die je omarmt 
  
De deur roept je een welkom toe, een stoel staat voor je klaar; 
de tafel is gastvrij gedekt, een heerlijk avondmaal... 
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Refrein:  
Een land van licht en zonneschijn, een haard waar men zich warmt; 
een overvolle beker wijn, een mens die je omarmt 
 

WE ANTWOORDEN 
 
Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Aankondiging collecte   
 
Muziek/gebedsintenties 
Cantorij zingt: Taizelied - Bogorodietsje Dievo… 
 
Bogoroditse Dévo, ráduysia,  
Blagodátnaya Mariye, Ghospód s Tobóyu.  
Blagoslovénna Ti v zhenáh,  
I blagoslovén Plod chréva Tvoyegó,  
Yáko Spása rodilá yesí dush náshih.  
 
(Vertaling: O maagd Maria, uit wie Christus geboren is,  
Verheug je, je bent begenadigd, de Heer is met je,  
Gezegend ben jij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van 
je schoot:  
De Redder van ons leven, die jij gebaard hebt.) 
 
Dankgebed – Voorbeden - Stil gebed – Onze Vader 
 
Zingen: NLB 1006 – Onze Vader in de hemel, 
 

De kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Gebed om vrede 
Tijdens het elkaar vrede wensen zingt de cantorij: Iona 
 
De vrede van de aarde en de hemel  
De vrede van de aarde en de hemel 
De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou. 
De vrede van rivieren en de zeeën, moge die zijn met jou. 
Diepe vrede kome over jou, Gods vrede groeie in jou. 
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Slot en dankwoord 
 

Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 
 
 

Zingen slotlied: Glorie, glorie, halleluja 
(melodie: Hymn of the Battl) 
 
Hij die mensen voor elkaars geluk geschapen heeft,  
die zijn eigen goedheid blijvend in hun harten schreef. 
Hij die mensen voor elkaars geluk geschapen heeft, Hij noemt zich 
‘God met ons’.Glorie, glorie, halleluja 3x  Hij noemt zich ‘God met 
ons’.  
 
Hij doet mensenharten als een hemel opengaan,  
leert hen alle goedheid geven in zijn heil’ge Naam.  
Hij doet mensenharten als een hemel opengaan en blijft zo onder 
ons. 
Glorie, glorie, halleluja 3x   en blijft zo onder ons. 
 
Laat ons blijven wonen in elkanders goedheid, Heer.  
Houd ons in uw licht en warmte alle dagen weer.  
Laat ons blijven wonen in elkanders goedheid, Heer en blijf zo “God 
met ons”. 
Glorie, glorie, halleluja 3x 
En blijf zo ‘God met ons’. 
 
Zegengebed 
Voorganger:  Goede God, we waren hier om uw verhaal van 

liefde en vrede te horen, al weten we niet altijd 
goed, hoe dat grote verhaal met ons eigen kleine 
verhaal te verbinden. 

Gemeente:  Of liefde en vrede het ook zullen redden in deze  
wereld, dat is een vraag die aan ons blijft knagen. 

Voorganger:  Of is dat nu juist, waar ons verlangen naar uit  
gaat, omdat we diep in ons hart weten, 
dat in die liefde en vrede, en in de vreugde 
daarom, U zelf onder ons aanwezig bent,  
U ons -in uw geest- met elkaar verbindt. 
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Gemeente:  Breng en houd ons in die geest bijeen. 

Breng en houd ons in uw liefde bijeen.  
Dat vragen wij U, vandaag en alle dagen. 

Voorganger:  Moge de Eeuwige met u meegaan als licht in uw 
ogen en lamp voor uw voeten,  
als hand op uw  hoofd en arm om uw schouder,  
als baken bij ontij en verte die wenkt,  
als vredesgroet op uw lippen en hoop in uw hart. 
Moge u blijven in zijn liefde! 
Moge u gaan in het spoor van Hem,  
die ons daarin is voorgegaan! 

 
Zingen: Amen, Amen, Amen!  
 
 
 
 


