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Viering 24 maart 2024  
aanvangstijd: 10:00 uur 

PALMPASEN 
 
 

De liturgische kleur deze zondag is groen: 
de kleur van de schepping, het leven en de hoop. 

 

 

 

 

Aan deze dienst werken mee: 
organist: Ed Ventevogel 

Gospelkoor The Joysingers uit Dinxperlo 
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Gospelkoor zingt: Geniet van het goede 
 

Oefenen met de gemeente: Een toekomst vol hoop - refrein 

Gospelkoor zingt: Lord I hope this day is good 
(Heer, ik hoop op een goede dag, ik voel me leeg en verkeerd begrepen. Ik 
moet eigenlijk dankbaar zijn, maar Heer, ik hoop op een goede dag vandaag.) 

 
WE BEREIDEN ONS VOOR 

 
Welkom door ouderling van dienst 
 

Aansteken van de kaarsen 
 

Stilte 
 

    Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 
 

Drempelgebed en bemoediging  
Ouderling:   Onze hulp is in de naam van de Levende 
Gemeente:   die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Ouderling:   Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente:   en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 

Zingen: NLB: 550: 1, 2 en 3 
Een ieder gaat zitten 

 

Vertelling en uitleg van de Palmpasenstok 
 

Zingen: NLB 553 
 

de kinderen mogen naar de nevendienst 
 
 



-3- 

 

Gospelkoor zingt: God gave me a song 
(God gaf mij een lied, dat de engelen niet kunnen zingen.  
Door het bloed van de Gekruisigde ben ik verlost.  
In tijden wanneer ik het niet meer zie zitten,  
reikt Hij naar mij en antwoordt op mijn gebed.  
Hij houdt de wereld in Zijn handen.) 
 

Kyriegebed: we bidden om God’s betrokkenheid bij de wereld 
 

DE BIJBEL GAAT OPEN 
 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 

Schriftlezing: Marcus 11: 1 - 11 
 

Zingen: NLB 552: 1, 2 en 3 
 

Overweging     
 

Zingen met het gospelkoor: Een toekomst vol van hoop 

Gospelkoor zingt: You never let go 
(Al gaat mijn weg door een donker dal 
ik hoef niet bang te zijn 
Want mijn God is met mij 
En als mijn God met mij is 
Voor wie zal ik dan vrezen?) 
 

WE ANTWOORDEN 
 

Mededelingen door ouderling van dienst 
 

Aankondiging collecte   
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Dankgebed – Voorbeden - Stil gebed – Onze Vader 
 

De kinderen komen terug uit de nevendienst 
 

De kinderen lopen met Palmpasenstokken door de kerkzaal.  
Gemeenteleden mogen met takken zwaaien en kunnen meelopen in 
de optocht. Tijdens de optocht  
 

Zingen met het gospelkoor: NLB 555 
 

Gospelkoor: Hosanna (Een loflied over de intocht in Jeruzalem) 
(Het je het gehoord? De Heer is in Jeruzalem!  
Kom mee, jullie moeten Hem zien! Zing, zwaai, juich voor de Heer! 
Verheug je, want we zijn verlost.  
Zie Hem in al Zijn majesteit, de Heer van alle eeuwigheid.  
Hij is gekomen om Zijn volk te bevrijden.) 
 

Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 
 

Zingen slotlied: NLB 1005: 1 en 2 
 

Zegen van St. Patrick 
 

Gospelkoor zingt: May the road rise to meet you 
(Jou wens/bid ik toe: Dat de weg zich voor je opent. 
Dat de wind je steunt in de rug. Dat de zon je gezicht verwarmt, 
de regen je veld vruchtbaar maakt en totdat we elkaar weer zien: 
dat God je in de palm van Zijn hand bewaart.) 
 

Afsluiting door ouderling van dienst 
 

Bij uitgaan zingt gospelkoor: 
 

• The Lord just keeps on blessing me 
(De Heer houdt nooit op me te zegenen. 
Ik verdien zijn zegeningen niet, maar Hij zegent me zelfs nu. 
Hij opende onbekende deuren voor me en hielp me op weg. 
Als ik een stap zet, zet hij er twee. Hij zegent jou en mij.) 
 

• Because He lives 
(Ik geloof in de Zoon, ik geloof in de Opgestane 
Ik geloof, ik overwin, ik leef, omdat Hij leeft. 
Alle angst is weg, ik weet: Hij houdt mijn leven,  
mijn toekomst in Zijn handen.) 


