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ORDE VAN DIENST 

op zondag 25 februari 2024 

in de Slangenburgse kerk 

Andersdánviering: ‘God huilt maar niemand merkt het’ 

 

voorbereid door Wilma Broeze en Annie Overveld 

organist: Sieds Bosgraaf 

 

 

Orgelspel 

 

Welkom  

 

De kaarsen worden aangestoken 

 

Stilte 
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Bemoediging: samen zeggen: LB 291c (staand) 

Onze hulp is de naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Hij is voor ons een barmhartige Vader 

en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. 

Onze hulp is de naam van de Heer 

en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. 

 

Zingen: LB 288 

 

Goedemorgen, welkom allemaal,  

Ik met mijn en jij met jouw verhaal, 

Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 

alles mag er zijn! 

God, ik vraag u, kom in onze kring. 

Wees erbij wanneer ik zing. 

Ik met mijn en U met uw verhaal 

verteld in mensentaal. 

 

Korte inleiding 

 

Kyriegebed (van ds. Rianne Veenstra) 

Wij willen bidden 

Om uw wereld waarin zoveel gebeurt 

Waarin chaos de boventoon lijkt te voeren 

En wij zo vaak het spoor bijster zijn 

Heer, ontferm U. 
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Wij willen bidden 

Om uw mensen die zoveel moeten lijden 

Om uw schepping die het zwaar heeft 

Om alles dat we zien en niet begrijpen 

Christus, ontferm U. 

  

Wij willen bidden 

Om onszelf, uw gemeente 

Die haar best wil doen om de lofzang gaande te houden 

En het evangelie te delen 

Maar ook niet altijd weet hoe. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Zingen: Psalm 106: 1 en 6 

Loof nu de Heer want hij is goed 

die met zijn liefde ons ontmoet. 

Zijn trouw houdt stand te allen tijde 

Wie prijst zijn daden woord voor woord? 

Wie kan zijn heerlijkheid belijden 

Wie looft Hem zodat elk Hem hoort? 

 

Hoe snel vergaten zij de Heer 

hoorden naar bevel niet meer 

Begeerte had hun hart bevangen 

Zij tartten God in de woestijn. 

Hij gaf hun toornig hun verlangen 

opdat het hun tot straf zou zijn 
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Lezing: Jeremia 18:1-12, 19:1-2 en 10-13 (Bijbel in Gewone Taal) 

Onder de lezing een video van een pottenbakker 

Jeremia 18: 1-12 
De Heer zei tegen Jeremia: ‘Ga naar het huis van de pottenbakker. Daar 
zal ik je vertellen wat mijn boodschap is.’ Jeremia ging naar het huis 
van de pottenbakker. De pottenbakker was aan het werk. Hij pakte een 
stuk klei en begon een pot te maken. Maar de pot mislukte. De 
pottenbakker begon opnieuw. Hij vormde de klei met zijn handen, net 
zo lang tot het de pot was die hij wilde. 
Toen gaf de Heer aan Jeremia de opdracht om tegen het volk te zeggen: 
‘Luister, volk van Israël. De Heer zegt tegen jullie: ‘De pottenbakker 
doet met zijn klei wat hij wil. Net zo doe ik met jullie wat ik wil. 
Begrijpen jullie wel hoe machtig ik ben? Ik kan het besluit nemen om 
een land te vernietigen, en de inwoners weg te jagen en te doden. 
Maar stel dat die inwoners stoppen met hun slechte gedrag. Dan kan 
ik mijn besluit veranderen en hen toch niet straffen. Ik kan het besluit 
nemen om een volk gelukkig te maken en hun land op te bouwen. 
Maar stel dat die mensen slechte dingen gaan doen. Dan kan ik mijn 
besluit veranderen en hen toch niet gelukkig maken.’ 
Dit moest Jeremia zeggen: ‘Luister, volk van Juda en inwoners van 
Jeruzalem! De Heer zegt: ‘Ik ben van plan om jullie kwaad te doen. 
Jullie zullen iets verschrikkelijks meemaken.’ Stop dus meteen met je 
slechte gedrag en ga leven als goede mensen. Maar jullie zeggen: ‘Laat 
ons toch! We willen zelf bepalen wat we doen. We willen alleen doen 
waar we zelf zin in hebben.’ 

 
Jeremia 19:1-2 en 10-13 
De Heer gaf Jeremia de opdracht om een kruik te kopen. Daarna moest 

Jeremia aan enkele belangrijke priesters en leiders van het volk vragen 

om met hem de stad uit te gaan. Ze moesten naar het Hinnom-dal 

gaan. Het Hinnom-dal ligt aan de kant van de Schervenpoort. 



5 
 

Toen moest Jeremia de kruik die hij gekocht had, kapotslaan. De 

mannen die met hem meegekomen waren, zagen wat hij deed. En 

Jeremia moest de volgende woorden tegen hen zeggen: ‘De machtige 

Heer zegt: ‘Ik ga dit volk en deze stad vernietigen, net zoals je een kruik 

kapotslaat! Zo’n kruik kan niet meer gemaakt worden, en dat geldt ook 

voor jullie volk en jullie stad. Hier in Tofet zullen de doden begraven 

worden. Het hele dal zal vol dode lichamen liggen. Ik ga de inwoners 

van Jeruzalem doden, ik maak van de stad één grote begraafplaats. De 

huizen en paleizen in de stad zullen onreine plaatsen worden. Want op 

de daken hebben de inwoners van de stad afgoden vereerd. Ze hebben 

wierook gebrand voor de sterren, en wijn geofferd aan andere goden.’ 

 

Zingen: LB 177  

Daar komt de man uit Anatoth, 

hij deelt de woorden uit van God: 

hoor het woord des Heren 

wij moeten ons bekeren. 

Maar niemand luistert naar zijn stem 

in heel Jeruzalem. 

Het volk is doof, het volk is blind, 

het slaat de woorden in de wind: 

hoor het woord des Heren 

wij moeten ons bekeren. 

Voor vreemde goden knielt het neer: 

vergeten is de Heer. 

Waarom, o volk van Israël, 

waarom is God niet meer in tel? 

Hoor het woord des Heren: 

wij moeten ons bekeren. 
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Hij die ons riep in de woestijn, 

wil onze Vader zijn! 

De kruik breekt stuk, de kruik breekt stuk, 

de scherven brengen geen geluk: 

hoor het woord des Heren 

wij moeten ons bekeren. 

Jeruzalem zal ondergaan. 

Er is geen redden aan. 

Daar komt de man uit Anatoth, 

hij deelt de woorden uit van God: 

hoor het woord des Heren: 

wij moeten ons bekeren. 

Maar niemand luistert naar zijn stem 

in heel Jeruzalem. 

 

Gedachten over Jeremia 

 

Zingen: Een land om van te dromen  

Allen:  

Zeg nooit: ‘Onze wereld is gebroken 

en de mens tot weinig goeds in staat.’ 

Zeg nooit: ‘Niemand kan op vrede hopen, 

alles gaat nu eenmaal als het gaat.’ 

Allen: refrein:  
Want een land, een land om van te dromen 
stuwt de mensen uit hun slavernij 
tot zij juichen, met tranen in de ogen: 
‘Goede God, we zijn er, eind’lijk vrij.’ 
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Vrouwen: 
Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn, 
dat een mens niet zonder bedding kan. 
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn, 
dat een volk daar eenmaal weer verzandt. 

refrein 

Mannen: 
Zeg nooit: ‘God is zijn verbond vergeten, 
er is niemand hier, die ons bevrijdt.’ 
Zeg nooit: ‘Van een droom kan ik niet eten.’ 
Zeg nooit: ‘Wie niet werkt, verknoeit z’n tijd’. 

refrein 

Allen: 
Zeg nooit dat het vreselijke lijden 
toch het noodlot is van ons bestaan. 
Zeg nooit: ‘Stil maar, wacht op beet’re tijden.’ 
Zeg nooit: ‘Niemand kan de dood weerstaan.’ 

refrein 
 

Zingen: LB 831: 1, 2 en 3 (Lied van Jeremia) 

Gestuurd op wegen ongedacht, 

als eenzaam vechter in de nacht 

draag ik de mantel van profeet. 

Met Gods verdriet ben ik bekleed. 

refrein: 

Stem die ons uitdaagt, vindt bij ons gehoor! 

Woord als daglicht, altijd laaiend vuur, 

woon op onze lippen, adem in ons oor. 
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Ik riep: Gij vraagt teveel van mij. 

Gij zijt te groot, ga mij voorbij! 

Maar spreken moest ik, aangeraakt 

ben ik nu tot zijn stem gemaakt. 

Zijn woorden ploegen door mijn grond. 

Zij leggen bloot, ze slaan een wond. 

Hij roept om ons én klaagt ons aan. 

Kan Hij niet zonder ons bestaan? 

refrein 

 

Gebed 

Keer ons om en geef ons moed. 
Vergeef ons de verslaving aan rijkdom, 
waarvoor we de aarde uitputten 
en kinderen uitbuiten, 
dieren ophokken, 
plagen en ziektes importeren. 

Keer ons om en geef ons moed. 
Vergeef ons het gemak 
waarmee we afvalbergen bouwen, 
roet uitstoten  
en oceanen opwarmen. 

Keer ons om en geef ons moed. 
Vergeef ons de roofbouw 
die we plegen 
op aarde, dier en mens. 
Het lapwerk waarin we geloven, 
als zand dat we elkaar in de ogen strooien. 
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Keer ons om en geef ons moed. 
help ons en ondersteun in ons het verlangen naar minder, 
naar ‘echt’,  
naar verbondenheid met de aarde, 
uw wereld. 

Overstelp ons met de woorden van het begin 
waarin U schiep. 
Breng ons terug naar de tuin van het genoeg 
waarvan U zei: 
‘Zie, het was zéér goed.’ 

Amen. 

We zijn even stil voor onze eigen gebeden, woorden, gedachten 

en sluiten af met het zingen van het 

Onze Vader: LB 1006: 

Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één. 

Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn, 

in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn. 

Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan. 

Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen. Amen. 
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Lied: LB 287: 1, 2 en 5 

Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede; 

Wie in voor- of tegenspoed 

zegen zoekt, mag binnentreden, 

bij de Heer zijn wij hier thuis, 

kind aan huis. 

Rond het boek van zijn verbond 

noemen wij elkaar bij name, 

roepen wij met hart en mond 

levenswoorden ja en amen – 

als de kerk van liefde leest 

is het feest! 

Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede, 

Paaslicht straal ons tegemoet, 

zegen wie uw liefde delen – 

licht dat dit geheim behoedt: 

God is goed. 

 

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk; 3. (bij de uitgang) Het Passion 

 

Zingen: LB 416 (dit lied zingen we als zegen, we zegenen elkaar) 

Ga met God en hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en hij zal met je zijn. 
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Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen, 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 

Koffie of thee in de kring 

Onderwijl worden foto’s getoond 

van symbolische schikkingen door de jaren heen gemaakt. 

 


