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2e zondag van de 40-dagen-tijd 

Reminiscere: “Gedenk” 

De liturgische kleur deze zondag is paars: 
de kleur van inkeer en bezinning 

 

 
In deze dienst: 

Muzikale begeleiding: Maria Woerde 
m.m.v. Zanggroep  
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We zingen alle liederen staande en 1x zanggroep, daarna 3x  
gemeente 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Tijdens  het aansteken van de kaarsen zingen we NLB 598 
  “Als alles duister is…..”  
 
Openingsgebed (uit Taizé) 
 
We zingen staande NLB 256  “Blijf  met uw genade bij ons..” 
          

De kinderen mogen naar de nevendienst 

 
Inleiding: Zondag Reminiscere: ‘Gedenk’ 
De tweede zondag van de Veertigdagentijd draagt de naam 'Reminiscere',  

  een sleutelwoord uit Psalm 25: 'gedenk uw barmhartigheid, Heer. Een oproep  

  aan de Eeuwige om zichzelf  trouw te blijven, om zijn karakter recht te doen.  
  Ook wij worden vandaag opgeroepen om ’sterk te staan, naar het voorbeeld  
   van Jezus die wijze keuzes maakt als U op de proef  wordt gesteld.'  

 

1e Schriftlezing: Psalm 25: 1 – 2a, 4 en 10 – 11 
 
We zingen “The Kingdom of God “  

 (Gerechtigheid en vrede is in het koninkrijk van God en vreugde in 
de Heilige Geest. Doe die poorten van uw koninkrijk in ons open.) 
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2e Schriftlezing: Mattheüs 15: 21 - 28 
 
We zingen: “I am sure I shall see (”Bij God ben ik geborgen”) 
          

 
 
Gedachten (Hans Bouma) 
 
Stilte 
 
We zingen NLB 900: “Nada te turbe” 
(Laat niets je verontrusten of wanhopig maken. Wie zich aan God vast-

houdt komt niets tekort. God alleen is genoeg)  
 

Gebeden. Na de woorden “. daarom bidden wij” zingen we Kyrië. 
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Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collectes 

Terwijl muziek klinkt, is er de gelegenheid om te geven aan de collectes via 

GIVT of na de viering bij de uitgang.  

 
We zingen NLB 117d “Laudate omnes gentes.”  
        (Alle volken looft de Heer) 
 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst. 
 

Afsluiting / Gebed 
 

We zingen NLB 568a  “Ubi Caritas”   
      (Waar vriendschap is en liefde, daar is God) 

 
Zegenbede 
 
We zingen als slotlied “In de Heer vind ik heel mijn sterkte” 
 

 


