
Kerstmuziek in de Stad
16 december 2023, 16.30 uur

Met medewerking van:

De Jonge Nachtegalen
o.l.v. Lizette Tijdink

Elske te Lindert - sopraan en piano

Catharina Spiritueel en Stichting Cantate heten u van harte welkom 



Piano: 
Christmas bells, G.J. Elvey


Samenzang: Nu daagt het in het oosten 
1. Nu daagt het in het oosten,

het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten,

die eeuwig heersen zal.


2. De duisternis gaat wijken	 	 	 	 4. De zonne, voor wier stralen

van d’eeuwenlange nacht.	 	 	 	 het nacht’lijk duister zwicht,

Een nieuwe dag gaat prijken		 	 	 en die zal zegepralen,

met ongekende pracht.	 	 	 	 is Christus, ’t eeuwig licht!


3. Zij, die gebonden zaten	 	 	 	 5. Reeds daagt het in het oosten,

in schaduw van de dood,	 	 	 	 het licht schijnt overal:

van God en mens verlaten -	 	 	 	 Hij komt de volken troosten,

begroeten ’t morgenrood.	 	 	 	 die eeuwig heersen zal.


Nachtegalen: 
- Stil nu

- ’t Was in Bethlehem

- ’t is geboren ’t Godd’lijk kind

- Herderslied


Samenzang: Eer zij God in onze dagen 
1. Eer zij God in onze dagen, 3. Lam van God, Gij hebt gedragen
eer zij God in onze tijd. alle schuld tot elke prijs,
Mensen van het welbehagen, geef in onze levensdagen
roep op aarde vrede uit. peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo. (2x) Gloria in excelsis Deo. (2x)

2. Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo. (2x)

Nachtegalen:
- Midden in de winternacht



Couplet 3 door Allen:

Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren

- Te Bethlehem geboren

Samenzang: Stille nacht  
1. Stille nacht, heilige nacht. 3. Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht, Vreed' en heil wordt gebracht,
Die miljoenen eens zaligen zal aan een wereld, verloren in schuld.
wordt geboren in Bethlehems stal. Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Hij, der schepselen Heer. (2x) Amen! Gode zij eer. (2x)

2. Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd,
wordt G'op stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor. (2x)

Solo: 
O magnum mysterium, M. Lauridsen


Nachtegalen: 
Vijf Hongaarse kerstliedjes:

- Vallende vlokken

- Hoog aan de hemel

- Kom herders, kom

- Suja suja

- Speel nu herders


Piano:
Poco allegretto, Vieux Noël, Noël Angevin, 
C. Franck



Samenzang: Komt allen tezamen
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:  
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren  
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  

De hemelse eng’len riepen eens de herders  
weg van de kudde naar 't schamel dak.  
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden!  
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  

O kind, ons geboren, liggend in de kribbe,  
neem onze liefd' in genade aan!  
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Nachtegalen: 
- Kol Kodi

- Slaap nu mijn Jezuke

- A la berline postiljon


**********************************************************************************************************


De Jonge Nachtegalen, Catharina Spiritueel en Stichting Cantate
wensen u hele fijne kerstdagen!

Hopelijk wilt u ook bijdragen aan de onkosten. 
Bij de uitgang treft u daarvoor een collectemand 

Overmaken kan ook: Uw bijdrage kunt u storten op: NL93 INGB 0008 6910 98  
tnv Stichting Cantate Doetinchem ovv Kerstmuziek in de Stad 

Of via deze QR-code:  

  

Het bedrag staat op 5 euro omdat we denken dat dit 
een passend bedrag is voor een dergelijk concert. 
Uiteraard kan dit bedrag desgewenst worden 
verhoogd of verlaagd. 


